
BOVEN-HARDINXVELD 

 

Zondag 8 maart – 3e lijdenszondag 

09.30 uur   ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld  

18.00 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen 

 

Collecten  

1. Kerkrentmeesterlijk beheer 

2. HGJB 

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen 

 

Kinderoppas 

Marjon Slingerland, Aleida Groeneveld, Mauro Verschoor 

 

Kerkauto 

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 611571 

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443 

 

 

Woensdag 11 maart – Biddag voor gewas, arbeid en visserij 

09.30 uur   ds. J.C. Breugem  

19.30 uur ds. J.C. Breugem 

 

Collecten  

1. Pastoraat 

2. Diaconie 

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen 

 

Kinderoppas 

Els van den Bout, Heleen Verschoor, Adriënne Bikker 

 

Kerkauto 

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443 

 

 

Vanuit de kerkenraad 

Ambtsdragers 

Met dankbaarheid aan de Heere is meegedeeld dat broeder A. de Groot, Graaf Lodewijkstraat 

20, 3372 CD zijn verkiezing tot ouderling kon aanvaarden. In de vervulling van de ambten is 

zichtbaar dat God trouw blijft aan Zijn gemeente. We roepen u en jullie op tot gebed om licht 

en wijsheid voor de gehele kerkenraad om de gemeente op de goede wijze te leiden en te dienen.  

 

12 ½ jaar predikant 

“Weidt de kudde van God die onder/bij u is.” Met deze opdracht werd 12,5 jaar geleden, op 5 

september 2007, kandidaat J.C. Breugem uit Delft bevestigd in de Hervormde Gemeente van 

Goudswaard. Een opdracht van de Opperherder die aan kracht niet heeft verloren. Gaan in het 

spoor van de goede Herder. Jezus heeft de grote schare, schapen zonder herder, gezien en werd 

innerlijk met ontferming over hen bewogen (Markus 6:34). We bidden ds. Breugem, samen met 

zijn vrouw en hun kinderen, Gods zegen en veel vreugde en volharding toe bij het weiden van 

de kudde van God die in Boven-Hardinxveld is.  



Stille week 

In de laatste week van de Lijdenstijd zullen we als gemeente een aantal keren samenkomen om 

het lijden en sterven van Jezus te overdenken. Naast de diensten op Goede Vrijdag is daar ook 

op maandag- en woensdagavond de gelegenheid toe. Op deze avonden zullen verschillende 

gemeenteleden hun inbreng hebben. U en jullie kunnen de volgende momenten alvast in de 

agenda noteren: 

Maandagavond 6 april: bijeenkomst Stille week 

Woensdagavond 8 april: bijeenkomst Stille week 

Vrijdag 10 april: diensten op Goede Vrijdag 

Zaterdag 11 april: Passie en Pasen sing-in  

“Leer ons, o Heer, Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten. O Liefde, 

Die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden.” 

 

 

HGJB project/afsluiting winterwerk 

Van 17 – 19 april vinden activiteiten plaats in het kader van het HGJB project. Over de invulling 

van deze dagen zult u later vanuit het jeugdwerk geïnformeerd worden. Op zondagmiddag 19 

april zal daarbij ook het winterwerk worden afgesloten. Deze middagdienst heeft een 

afwijkende aanvangstijd, namelijk 15.30 uur. Na afloop van deze dienst is er dan gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten in het Kerkcentrum voor een broodmaaltijd en een preekbespreking.  

 

 

Leerdiensten 

U bent eerder geïnformeerd dat na afronding van de serie leerdiensten vanuit de Dordtse 

Leerregels een begin zal worden gemaakt met de behandeling van de Heidelbergse 

Catechismus. In de kerkenraadsvergadering is besloten om als intermezzo een aantal 

leerdiensten te hebben waarin het gaat over Bijbelse kernwoorden. Zeven kernwoorden waar 

het echt om gaat zijn: genade, geloof, Middelaar, rechtvaardiging, zonde, verzoening en 

heiliging. We zien er naar uit dat de inhoud van deze woorden meer en meer tot leven komt 

voor jong en oud. Woorden die ons brengen bij het kruis van Christus! 

 

 

Kerktelefoon 

Al een aantal jaren is de term kerktelefoon vervangen door kerkradio. Toch luistert nog steeds 

een aanzienlijk aantal (vooral oudere) gemeenteleden mee via de telefoonlijn door middel van 

een Lukas-kastje. Door verschillende luisteraars met een Lukas-kastje wordt gemeld dat zij  

problemen ervaren tijdens het luisteren, zoals een haperende verbinding. Om deze problemen 

te inventariseren verzoeken wij een ieder die daarmee te maken heeft zich te melden bij 

ouderling-kerkrentmeester Dick Leeuwestein. Daarbij zal gezocht worden naar een passende 

oplossing zodat ook deze gemeenteleden rechtstreeks met de gemeente in de kerk verbonden 

kunnen blijven. Broeder Leeuwestein is te bereiken op het volgende mobiele nummer: 06-

57310479 

 

 

  



Jarigen 75+ 

Op vrijdag 13 maart mag mevr. G.T. Vissers-de Pender, Tiendweg 18, 3372 AJ, haar 84ste 

verjaardag vieren. We feliciteren u van harte en wensen u, samen met uw geliefden Gods zegen 

toe voor het nieuwe levensjaar. U viert uw verjaardag in de Lijdenstijd. Een oud lied zingt: 

Als ik in gedachten sta 

Bij het kruis van Golgotha 

als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor Zijn oog aan ’t kruishout brak, 

 

Hoor ik, hoe het laatst van al 

Hij Zijn geest aan God beval, 

dan weet ik mijn geest en lot 

in de handen van mijn God.  

 

 

Vraag gerust! 

Aanstaande woensdag is het biddag. Een voorrecht als midden in de week de deuren van de 

kerk openstaan. De kinderen staan stil bij het thema ‘vraag gerust’. In Lukas 11 mogen we 

meeluisteren met het onderwijs dat Jezus geeft aan Zijn discipelen.  

Kleine kinderen zijn vaak ontroerend zichzelf, als ze aan de Heere vertellen wat hen bezighoudt. 

Hoe groter of hoe ouder je wordt, hoe moeilijker je bidden kunt vinden. Wat mag je Hem 

eigenlijk vragen? Wil Hij ernaar luisteren? Wat kun je zeggen? En is het niet onbeleefd om dat 

ene aan de Heere te vragen?  

De discipelen zien en horen hoe Jezus met Zijn Vader sprak. Zo indrukwekkend, dat het een 

verlangen wakker roept en zij aan Jezus vragen: Heere, leer ons bidden!  

We zien ernaar uit met velen op biddag aan Jezus voeten te zitten om Zijn onderwijs te 

ontvangen. Een gezegende biddag toegewenst.  

 

 

Tenslotte 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen.  

J.P. Ritmeester 

 

 

Kopij kerkbode 

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 13 maart – een uitgave voor 1 week – 

uiterlijk zaterdag 7 maart om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 

mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  

 

 

  



Vanuit de pastorie 

Van de tweede lijdenszondag… 

Afgelopen zondag verkondigden twee gastvoorgangers u en jou het evangelie van de lijdende 

Christus. Dat het tot zegen zal zijn! 

 

 

Uit de gemeente  

Henk de Jong, Houting 16, 3372 VG berichtte dankbaar zijn thuiskomst. Daarna kreeg hij toch 

weer te maken met benauwdheid op de borst. Voor hem en Leny een moeilijke situatie waarin 

vastheid ontbreekt. Als Hij ons maar vasthoudt!  

Derrick de Graaf, Pieter de Hooghstraat 28, 3372 XJ liep een aantal verwondingen aan zijn 

hoofd op, nadat hij onwel geworden was. Hij is in het ziekenhuis onderzocht, maar daaruit 

kwamen geen bijzonderheden aan het licht. 

Iemand kreeg een verheugende uitslag. Weer een ander gaat voor een second opinion in de 

hoop dat er toch nog wat te doen is.  

De Heere zij ons allen nabij. 

 

 

Catechisatie 

Nog een enkele week zijn er de catechisaties. Deze week hebben we het met de jongeren van 

13-14 gehad over uitverkiezing. In de volgende groep stond het eerste gebedspunt uit het Onze 

Vader nu toch centraal: ‘Uw Naam worde geheiligd…’ Bij de 17 plussers ging het over het 

geloof in de vergeving van onze zonden. De 12 jarigen stapten met prop. De Kruijf in het 

voetspoor van Noach. 

In verband met de biddag zijn er komende week geen catechisaties.  

Op 23 maart staat de slotavond gepland waar iedereen welkom is. Het belooft een mooie avond 

te worden.  

In de daaropvolgende week, 30 maart, heb ik in overleg met enkele jongeren uit de 17+ groep 

een uurtje afgesproken om met elkaar te praten over belijdenis doen. Denkt u of denk jij ook 

daarover, kom er gerust bij zitten.  

 

 

Ontvangen 

Door prop. J.A. de Kruijf € 20,- t.b.v. kerk 

Door ds. J.C. Breugem € 10,- en € 20,- t.b.v. kerk 

 

 

… naar D.V. de derde lijdenszondag en biddag 

De dienst van komende zondagmorgen heb ik geruild met mijn naburige Hardinxveldse collega, 

ds. W.J. Westland. ’s Avonds gaat ds. A.W. van der Plas u voor.  

Woensdag komen we samen in verband met de biddag. De morgendienst met en voor de 

kinderen is uiteraard ook bedoeld voor alle leeftijden. Het thema wordt ons door de HGJB 

aangereikt en is ‘Vraag gerust’ naar aanleiding van Lukas 11:1-13. ’s Avonds hoop ik het 

Woord te verkondigen naar aanleiding van 1 Petrus 5:6-7. Het is waardevol als u uw 

gebedspunten doorgeeft. Gezegende diensten toegewenst. 

 

 

  



Tenslotte 

Nu het Coronavirus rondwaart door Europa en ook Nederland heeft bereikt, dichtbij komt tot 

in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, moet ik regelmatig denken aan Psalm 91. U weet wel, 

de Psalm waarmee wij dit jaar in de kerk begonnen: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste 

is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. U zult niet vrezen voor de pest, 

die in het donker rondgaat…”  

Hartelijke groet namens ons uit de pastorie,  

J.C. Breugem v.d.m. 

 

 

Vanuit college van kerkrentmeesters 

 

Actie Kerkbalans - terugblik 2019 

Als College van Kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat we deel uitmaken van een gemeente 

die in 2019 ruim € 84.000,- gaf aan de actie Kerkbalans. Door uw bijdrage konden de 

erediensten doorgaan en kon het pastorale werk in de gemeente worden ingevuld.  

 

Actie Kerkbalans 2020 

Het College van Kerkrentmeesters maakt bekend dat er nu reeds een bedrag van € 60.000 is 

toegezegd voor de vrijwillige bijdrage dit jaar. Wij danken u als gemeente voor de 

toezeggingen, zodat ook in 2020 de middelen kunnen worden aangewend om het Woord te 

laten verkondigen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de gebouwen 

te onderhouden. 

Het College dankt alle medewerkers die op pad zijn geweest om de Kerkbalans enveloppen te 

bezorgen en weer op te halen. Tevens danken we de coördinatoren van de wijken voor al het 

werk dat zij hebben verzet. 

Namens College van Kerkrentmeesters allen heel hartelijk dank! 

 

 

Kerkcentrum – oproep 

Zoals u weet is Cora van Houwelingen al jarenlang het gezicht en de drijvende kracht achter 

het reilen en zeilen binnen ons Kerkcentrum. Helaas heeft Cora aangegeven te willen stoppen 

met haar werkzaamheden. 

Graag willen we de faciliteiten van het Kerkcentrum voor het kring- en jeugdwerk, 

begrafenissen en zaalverhuur continueren. Als kerkrentmeesters zijn we daarom op zoek naar 

mensen die deze werkzaamheden op zich willen nemen. 

Mocht u interesse of vragen hebben m.b.t. deze functie dan kunt u zich melden bij Dick 

Leeuwestein, tel. 06-57310417. 

 

 

  



Vanuit het jeugdwerk 

 

Kinderclub 

Hoi jongens en meiden van de clubs! Woensdag 11 maart is het biddag. We willen graag samen 

met jullie naar de ochtenddienst gaan. Om 9.15 uur verzamelen we op het Kerkplein en gaan 

we met elkaar naar binnen. Na de kerk gaan we samen naar het Kerkcentrum. We gaan iets 

leuks doen en we eten ook met elkaar. De club is afgelopen om 13 uur. We vinden het leuk als 

jullie ook komen! Groetjes van de leiding. 

 

 

Kring- en verenigingswerk 

 

Creatief/breiclub 

Wat is het fijn om met elkaar gezellig bezig te zijn. 

Op de dinsdagmiddag één keer in de drie weken doen vrouwen dat. 

Samen handwerken, met elkaar praten en natuurlijk een kopje thee of koffie erbij. 

Kom met ons meedoen, breng je handwerken mee. 

Wanneer: dinsdagmiddag 10 maart van 3 uur tot half 5 in de zaal achter de kerk. 

Tot ziens, Sandra en Truus 

 

Vrouwenvereniging Martha 

Deze keer een uitnodiging voor alle vrouwen in de gemeente, jong en oud! We kijken er naar 

uit om jullie te ontmoeten. En neem gerust een zus, dochter, buurvrouw of vriendin mee.  

 



Vanuit de evangelisatiecommissie  

 

Uitzwermen 

Beste gemeenteleden, 

Maandag 9 maart hopen we als evangelisatiecommissie weer uit te zwermen. We komen om 

19:30 uur samen in het kerkcentrum om met elkaar een zegen te vragen voor het delen van het 

Evangelie. Wilt u bidden dat de Heere voor open deuren en harten zorgt en de gesprekken 

zegent? Van harte welkom om met ons mee te gaan. Met dat u dit leest, is dit een gelegenheid 

om u af te vragen wie er in uw omgeving nog zijn die Gods reddende liefde niet kennen. God 

kan u gebruiken om uw naaste met deze boodschap te bereiken. 

 

 

Samen Actie(f) tegen slavernij 

 

International Justice Mission is een organisatie die als doel heeft mensen te bevrijden uit allerlei 

vormen van hedendaagse slavernij. IJM grijpt actief in door informatie te verzamelen over de 

plek waar mensen worden uitgebuit en werkt samen met lokale overheden en politie, die 

invallen doen in huizen en fabrieken. De slavendrijvers worden berecht, voor bevrijde mensen 

heeft IJM een nazorgprogramma. Dit omvat traumaverwerking, opvang, scholing en het vinden 

van ander werk. 

Voor deze bevrijdingen heeft IJM fondsen nodig. Op 27 juni organiseert IJM een mudraise, dit 

is een sponsorloop. Ik doe hier aan mee, samen een team. 

Jij kunt ook helpen door je aan te sluiten of door een donatie te doen via deze link: 

https://mudraise.nl/the-muddiators#team .Hier vind je ons team met deelnemers. 

Er zijn ook plannen voor acties: een benefietconcert, schilderworkshops (heb je interesse, stuur 

een mail naar: jori-baks@kpnmail.nl). 

Ik verkoop zelfgebakken appeltaart, kwarktaart of monchoutaart en handgemaakte zilveren 

hangertjes met als thema: vrijheid. Voor meer informatie kun je me bellen: 0184-612678. 

Help jij ook mee zodat IJM nog meer mensen en kinderen kan bevrijden uit de slavernij?! 

 

Hartelijke groet,  

Sandra Baks 

 

 

  

https://mudraise.nl/the-muddiators#team
mailto:jori-baks@kpnmail.nl


Activiteitenagenda  

Zaterdag 7 maart 

19.30 uur   Zangavond Stichting Ontmoeting  

 

Zondag 8 maart 

14.00 uur  Zondagsschool 

14.00 uur  Jongensvereniging 

19.45 uur  Jeugdvereniging 

 

Maandag 9 maart 

19.30 uur  Evangelisatiecommissie – uitzwermavond 

 

Dinsdag 10 maart 

15.00 uur  Breiclub 

 

Woensdag 11 maart 

09.15 uur  Kinderclub – verzamelen op Kerkplein 

 

Donderdag 12 maart 

19.45 uur  Moderamen 

 

Vrijdag 13 maart 

15.30 uur  Weeksluiting de Lange Wei 

   Ds. P. van de Voorde 

18.30 – 20.00 uur Christelijke bibliotheek 

19.30 uur  Meidenvereniging 

 


