BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 29 maart — 6° lijdenszondag
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO003250 18 154

| Vanuit de kerkenraad

Naar de zondag

Op het preekrooster van dit jaar staat aanstaande zondag als Avondmaalszondag vermeld. De
tekenen van brood en wijn zullen zondag niet zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn, nu de
bediening niet door kan gaan. De hemelse Gastheer zal echter in het Woord aanwezig zijn. Hij
roept, Hij nodigt door de verkondiging. We zijn dankbaar dat de diensten nu niet alleen te horen,
maar ook te zien is. Door in onze huizen mee te kijken en/of te luisteren zijn wij aan elkaar
verbonden. Verbonden in hetzelfde Woord, verbonden door dezelfde zegen! Gezegend, om tot
een zegen te zijn voor allen die door de Heere — juist in deze periode — op onze weg gebracht
worden.

Hij, Die hoog verheven is blijft niet op een veilige afstand staan, maar komt ons in Zijn Zoon
Jezus heel dichtbij! Roept Hem aan in de dag van de benauwdheid...

Kerkdiensten
- De diensten zijn met beeld en geluid te volgen via de website van onze kerkelijke
gemeente en kerkdienstgemist.nl.
- Het kerkboekje dat kinderen in kunnen vullen tijdens de kerkdiensten is te downloaden
van de website.
- U kunt uw gaven voor de collecte thuis apart leggen of overmaken op de vermelde
bankrekeningnummers van kerk en diaconie. In uw liefde aanbevolen.

Kerkradio

In deze periode waarin veel activiteiten vervallen en het voor velen ook stiller wordt is er iedere
werkdag om 19.30 uur een uitzending van de kerkradio. Deze uitzendingen worden afwisselend
verzorgd door kerkenraads- en gemeenteleden. De uitzendingen zijn niet alleen te beluisteren
door de vaste luisteraars van de kerkradio, maar ook voor anderen via internet.

In de eerste week werd al door velen meegeluisterd. Het geeft een gevoel van verbondenheid
aan elkaar. Het is mogelijk een lied aan te vragen of een groet over te brengen. Geef dit door
aan Mieke van den Bout of Jaap en Marieke Ritmeester.

Wie ook mee wil werken aan het verzorgen van deze uitzendingen kan contact opnemen met
Jaap en Marieke Ritmeester.



App geloofsopvoeding

Vanaf de opvoedingsavond in november is er een groepsapp waarin ouders ideeén uitwisselen
voor de geloofsopvoeding. In de afgelopen week werd veel van deze app gebruik gemaakt en
zijn mooie dingen met elkaar gedeeld.

- Een gesprek over het thuis volgen van de kerkdienst.

- Meekijken naar de dagopeningen van de Noachschool in Schoonrewoerd.

- ABC van het geloof geeft input om het gesprek over Corona aan te gaan in het gezin en

hier duiding aan te geven.

- De site bijbelsopvoeden.nl is een fijne site met veel gezinsmomenten.

- Op creatiefkinderwerk.nl vind je kinderprogramma’s om met elkaar aan de slag te gaan.
Voor wie nog niet in deze groepsapp zit is het nu wellicht een mooi moment om ook aan te
sluiten. Meld je bij één van ons aan! Een plek van toerusting en bemoediging.

Geert Honcoop
Jaap Ritmeester

Weeksluitingen
De weeksluitingen in de Lange Wei zijn tot nader order vervallen. We wensen de bewoners van
de Lange Wei en andere bezoekers in deze periode Gods zegen en bescherming toe.

Coronahulp

Voor vragen/opmerkingen van diaconale aard kunt u contact opnemen met broeder Gerco
Verschoor, tel. 06-42475322 of broeder Jan Kooij, tel. 06-53329255.

Voor een vraag om pastorale hulp of een luisterend oor kunt u contact opnemen met ds.
Breugem of de wijkouderling.

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren:

28 maart: dhr. G. Visser, De Buurt 81, 3372 DB, 76 jaar

29 maart: mevr. G. Sinnema-Stasse, Vermeerstraat 18, 3372 XR, 91 jaar

29 maart: dhr. D.G. de Ruijter, Hofweerstraat 5, 3372 CE, 77 jaar

31 maart: dhr. P.J. Rikkers, Prinses Marijkestraat 42, 3372 CP, 76 jaar

2 april: mevr. P. Kooyman-Klop, Jul. van Stolbergstraat 67, 3372 CH, 84 jaar

2 april: dhr. A.F. Dame, Rembrandthof 59, 3372 XS, 84 jaar

We feliciteren u van harte met deze dag. In het nieuwe levensjaar, samen met uw geliefden, een
leven toegewenst onder Zijn bescherming. De omstandigheden waarin we ons bevinden kunnen
ons schrik aanjagen. Hoe zal het allemaal gaan? De dagen zijn stiller en eenzamer. Er is
onzekerheid hoe lang dit gaat duren en wie door het virus getroffen zullen worden.

Afgelopen zondagavond werd onze blik verlegd, omhoog geheven. Tot bemoediging en
aansporing om onze schuilplaats bij de Allerhoogste te zoeken: “Wanneer nu deze dingen

beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”
(Lukas 21:28).



Avondgebed
Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
- Maarten Luther (1483 - 1546) -

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet van huis tot huis, aan u en jullie allen. In Christus,
van hart tot hart aan elkaar verbonden,

J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 3 april — een uitgave voor 1 week — uiterlijk
zaterdag 28 maart om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.



Vanuit de pastorie

Van vijfde lijdenszondag...

Ook zondag konden we samenkomen. Het was een klein groepje in de kerk. Nog geen vijftig
personen, maar wat een zegen dat er zoveel hulpmiddelen zijn om thuis de dienst mee te
beleven. Zo ervaren we dat ook in de kerk. Wat een voorrecht dat we zo de lofzang gaande
kunnen houden! Zondagmorgen luisterden we naar Lukas 13:31-35: “vastberaden tot de dood’.
Dit Woord kreeg ik echt op mijn hart gebonden, afgelopen week. ’s Avonds sprak ds. G.M. van
Meijeren over Lukas 21:28.

Uit de gemeente

Vanuit de gemeente heb ik nog niet van besmettingen gehoord. Uit mijn vorige gemeente
inmiddels wel. We hopen en bidden dat de Heere ons door deze moeilijke periode draagt. Voor
ouderen is deze tijd dubbel zwaar. Zeker in de verpleeghuizen mag nu niemand u meer komen
opzoeken. Dan kan het zo stil worden. De Heere is erbij. Er staat ook veel stil. Zo hoorde ik
van iemand die wacht op het vervolg van hun behandeling. Met een ernstige ziekte duurt dit
wachten erg lang. De Heere zij ons nabij. We bidden met elkaar voor elkaar “Wees mij genadig,
0 God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn
toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan (Psalm
57:2).”

Inloopuur

Zoals u in de brief bij de kerkbode heeft kunnen lezen is er van maandag tot en met
donderdagmiddag tussen 15:00 en 16:00 uur de mogelijkheid om even de kerk in te lopen voor
een moment van stilte, rust, bezinning en meditatie. Ik ben er ook (of onze pastoraal
medewerker). Als u of jij behoefte hebt aan een gesprekje dan ben ik daarvoor beschikbaar.

... naar D.V. zesde lijdenszondag
Komende zondag hoop ik de morgendienst te leiden. We lezen verder in het Lukas evangelie.
Op dit moment weet ik nog niet welk gedeelte uit het lijdensevangelie centraal zal staan.

Tenslotte
De maatregelen die genomen moesten worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen
te gaan hebben veel invioed op ons gemeenteleven. Ik vind het bijzonder mooi hoe deze crisis
ook allerlei (nieuw) initiatieven losmaakt en wegen opent om toch met elkaar gemeente te zijn
en voor elkaar klaar te staan! Het vraagt ook veel van mensen die werkzaam zijn in essentiéle
beroepen, zoals de politie en het zorgpersoneel. In ons gebed dragen we jullie aan de Heere op.
Dat Hij jullie kracht zal geven om het vol te houden en gezond te blijven. Het is mijn gebed dat
deze dingen ons en ons land ook tot inkeer brengen. Hartelijke groet van ons allen uit de
pastorie,
Hartelijke groet namens ons allen uit de pastorie,

J.C. Breugem v.d.m.



Kring- en verenigingswerk

Creatief/breiclub

Helaas kan de creatief/breiclub op dinsdag 31 maart niet doorgaan.

We houden u via de kerkbode op de hoogte. Heeft u vragen dan kunt u ons bellen.
Het telefoonnummer van Truus is 617557 en van Sandra 612678.

We hopen elkaar gauw weer te zien.

hartelijke groet, Truus en Sandra

Vanuit de zendingscommissie

Vleesactie

In verband met onzekerheid van de levering door leveranciers aan de slager is besloten de
vleesactie die deze periode gehouden wordt uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

Activiteitenagenda

ledere werkdag

19.30 uur Uitzending kerkradio
Verzoekplaten/groet aanvragen bij Mieke van den Bout of Jaap en
Marieke Ritmeester

Maandag t/m donderdag
15.00 — 16.00 uur Kerk open



