
BOVEN-HARDINXVELD 
 
Zondag 3 juni 
09.30 uur ds. G. van Wijk, Dordrecht – voorbereiding Heilig Avondmaal  
18.00 uur ds. A. van Lingen, Kinderdijk-Middelweg 
 
Collecten  
1. kerkrentmeesterlijk beheer 
2. stichting Friedenstimme 
Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo 
 
Kinderoppas 
Jolanda de Bruin, Marlene Groeneveld, Guusje de Bruin 
 
Kerkauto 
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443 
 
 
Zondag 10 juni 
09.30 uur ds. J. Belder, Harskamp – bediening Heilig Avondmaal  
18.00 uur prof. dr. W. Balke, Den Haag 
 
Collecten  
1. kerkrentmeesterlijk beheer 
2. ZOA 
Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen 
 
Kinderoppas 
Janette Egas, Ariena Roza, Rianne Terlouw 
 
Kerkauto 
beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 618137 
 
Vacant 
Scriba: oud.  J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam. 
Tel. 0184 – 611650. Mail: scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com 
website:  www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl 
 
 
Vanuit de kerkenraad 
Heilige Doop 
Op zondagmorgen 27 mei werd de doop bediend aan Ruben Dirk Alblas, zoon van Dik en 
Anita Alblas-Marcelis, Schokker 24, 3372 VK. De doopdienst werd geleid door ds. R.A. 
Grisnigt uit ’s Gravenpolder. We wensen jullie nogmaals Gods zegen toe bij de 
(geloofs)opvoeding van Ruben.  
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Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 10 juni zal het Heilig Avondmaal bediend worden. In verband hiermee wordt er 
Censura Morum gehouden op maandag 4 juni van 19.00 tot 19.30 uur in de consistorie. 
Omdat in maart de bezinning vanuit het Avondmaalsformulier door ds. W.C. Meeuse is 
afgerond wordt er voorafgaand aan deze viering geen bezinningsavond gehouden. Wij wensen 
u allen een goede voorbereidingsweek toe en zien uit naar een gezegende zondag. 
 
 
Pastoraat 
We vragen u alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis en alle andere pastorale 
zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks, te doen aan de scriba van de kerkenraad, ouderling J. 
van den Bout (tel. 611650). 
 
 
Vanuit de diaconie 
Diaconale collecte 3 juni 
De diaconale collecte van zondag 3 juni is bestemd voor de stichting Friedensstimme. 
Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige 
Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zo stellen ze honderd evangelisten 
in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en 
middelen voor vervoer. 
Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij 
broeders en zusters in Rusland en omliggende landen. 
In Rusland leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het evangelie. Gedreven door de 
woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Russische 
evangelisten er op uit om hun naaste over God te vertellen. Zij brengen het Evangelie aan 
mensen van wie velen nog nooit van Jezus Christus gehoord hebben. Dit werk wordt door 
Friedensstimme ondersteunt. Om al dit werk door te laten gaan is er financiële steun nodig, 
daarom willen wij als diaconie deze collecte hartelijk bij u aanbevelen. 
U kunt ook altijd een gift overmaken op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. 
Gem. o.v.v. Friedensstimme. 
 
 
Diaconale/Avondmaalscollecte 10 juni 
De Diaconie- en Avondmaalscollecte op zondag 10 juni is bestemd voor de stichting ZOA. 
In verschillende gebieden in Afrika en Jemen dreigt op dit moment een hongersnood als 
gevolg van extreme droogte en aanhoudende conflicten. Als er niet snel hulp komt dreigen 
miljoenen mensen hier slachtoffer van te worden. De afgelopen maanden is er weinig regen 
gevallen, waardoor veel landen last hebben van droogte. Oogsten zijn mislukt en veel 
waterbronnen staan droog. Maar ook de aanhoudende conflicten spelen een rol. Zo vluchten 
in Zuid-Soedan en Somaliland veel mensen naar regio’s in de buurt. Het aantal mensen in 
zo’n gebied neemt dan ineens zo drastisch toe, dat er lang niet genoeg voedsel is voor 
iedereen. Met name voor kleine kinderen is zo’n situatie levensgevaarlijk. Samen met het 
Christelijk Noodhulpcluster komt ZOA daarom in actie. Medewerkers van de stichting ZOA 
zijn ter plaatse en staan klaar om te helpen. Met uw steun kunnen de medewerkers  de hulp 
bieden die het meest nodig is, zoals voedsel en schoon drinkwater.  
Daarom willen wij als diaconie deze collecte van harte bij u aanbevelen. U kunt ook een gift 
overmaken op NL59RABO0325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v  ZOA. 
 



 
Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) 
Het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) wil vanuit de christelijke opdracht zorgzaam zijn en 
hulp bieden aan onze naasten in Hardinxveld-Giessendam wanneer zij sociale of financiële 
nood hebben. Het SDN is ontstaan uit de samenwerking tussen de kerken in 
Hardinxveld-Giessendam en wil praktische en financiële hulp bieden aan mensen in acute of 
schrijnende noodsituaties. Het Sociaal Diaconaal Noodfonds kan niet zonder mensen die deze 
nood constateren in hun omgeving. Mensen die hun ogen en oren open hebben en bewogen 
zijn met het lot van de medebewoners van Hardinxveld-Giesendam. Bij ons achter in de kerk 
ligt een folder van met alle informatie van de SDN die u mee kunt nemen. Heeft u vragen of 
wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met diaken Jan Kooij, tel. 
(0184)633237. 
 
 
Vanuit de Gemeente 
Jarigen 75+ 
De volgende gemeenteleden hopen in de komende weken hun verjaardag te vieren. 
3 juni: mevr. T. van Lopik-Alblas, Frans Halsstraat 21, 3372 XC, 82 jaar 
8 juni: dhr. D.C. Klop, Rivierdijk 129, 3372 BK, 78 jaar 
9 juni: mevr. A. Deventer-Vogel, Jul. van Stolbergstraat 59, 3372 CH, 81 jaar 
10 juni: mevr. M. Hokke-Smits, Rembrandthof 85, 3372 XS, 89 jaar 
11 juni: dhr. C. Boon, Paulus Potterstraat 15, 3372 XK, 80 jaar 
15 juni: mevr. J.A. Hoornaar-van Felius, Prinses Irenestraat 38, 3372 CM, 81 jaar 
Namens de gehele gemeente een hartelijke felicitatie met uw verjaardag. We wensen u Gods 
nabijheid toe voor dit nieuwe levensjaar. Zijn nabijheid die nodig is in dagen van grote zorgen 
en in dagen van vreugde. “Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik. Leer mij Uw 
welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend 
land.” (Psalm 143: 9,10)  
 
 
Meeleven 
We leven mee met allen die te maken hebben met zorgen en verdriet. Door velen wordt de 
gebrokenheid van dit bestaan gevoeld. Verdriet, als de weg naar de begraafplaats in de 
afgelopen tijd, soms meer dan eens, gegaan moest worden. Spanning, als de huwelijksband 
van jezelf of uw kinderen/kleinkinderen onder druk staat. Moedeloosheid, als een chronische 
ziekte het leven zwaar maakt. Angst, als alles om je heen zo duister is en lijkt en je eenzaam 
je weg moet gaan. Laten we als gemeente in liefde en zorg naar elkaar omzien en elkaar in 
gebed meenemen tot voor Gods troon. Naar Hem Die bij machte is te doen ver boven alles 
wat wij bidden of denken (Efeze 3:20).  
 
 
Geboren – Wietse Schouten 
Op donderdag 24 mei gaf de Heere nieuw leven in het gezin van Arjan en Dorien Schouten. 
Uit Gods hand ontvingen zij een zoon die zij de namen Wietse Pieter Gideon gegeven hebben. 
Wietse is het broertje van Lotte. Blij en dankbaar zijn we met jullie voor dit grote geschenk 
van God. Hij heeft het leven van Dorien gespaard en het leven van Wietse gegeven. Hem 
komt daarvoor toe alle eer! Wij feliciteren jullie van harte en bidden met jullie om Gods 
zegen over het leven van Wietse. Op het kaartje staan o.a. deze woorden: 
Ik zegen jouzelf in de Naam van de Heer 



zodat Hij je dragen zal elke dag weer 
Kind van God gekregen 
ik geef jou Zijn zegen. 
Het adres van de familie Schouten: Koningin Wilhelminalaan 107, 3372 AC. 
 
 
Huwelijk 
“Mogen liefde en trouw je niet verlaten. Wind ze om je hals en schrijf ze in je hart.” 
Deze woorden uit Spreuken 3 staan op de kaart waarmee Johan van Herpe en Anouska van 
der Ham laten weten dat zij gaan trouwen. Op vrijdag 15 juni zullen zij elkaar trouw beloven 
in het Stadhuis te Nieuwpoort. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal om 14.30 uur 
plaatsvinden in de Nederlands Gereformeerde Kerk te Langerak, Lekdijk 82A. Deze dienst 
wordt geleid door ds. J.H. Riemer. Wij feliciteren jullie van harte met deze grote dag in jullie 
leven. Het is Gods hand die jullie bij elkaar bracht en nu mogen jullie samen verder. We 
wensen jullie op de 15de veel vreugde, maar ook kracht toe. Over deze dag valt toch ook een 
schaduw van gemis om het plotselinge overlijden van de moeder van Anouska, ruim een jaar 
geleden. Johan en Anouska wonen na 15 juni op Koningin Julianastraat 31, 3372 EB. 
 
 
Van zondag tot zondag 
Op de afgelopen zondagen stonden de deuren van de kerk weer voor ons open. Wat een 
wonder dat na Pinksteren het Evangelie vanuit Jeruzalem steeds verder de wereld is ingegaan. 
Evangelie voor Jood én heiden. Daarover hoorden we met name in de doopdienst van 
zondagmorgen 27 mei waarin Handelingen 11:1-18 centraal stond. In dat gedeelte 
rechtvaardigt Petrus zijn omgang met de heidenen. Hij vertelt hoe de Heilige Geest ook op de 
heidenen gevallen is. Ook zij worden vervuld met de Heilige Geest. Treffend staat er dan aan 
het einde van het gedeelte dat God verheerlijkt wordt omdat Hij ook aan de heidenen de 
bekering gegeven heeft die tot het leven leidt.  
Zullen wij God blijven danken voor die grote gave? Dankbaarheid die zichtbaar wordt door 
onze trouw aan Zijn dienst.  
 
 
Komt, want alle dingen zijn nu gereed 
Het feit dat in het grote Avondmaal van het Evangelie alle dingen nu gereed zijn, leert ons dat 
Gods gedachten aan het komen der mensen voorafgaan. Komt, want alle dingen zijn gereed. 
Niet ‘Indien gij komt, zullen alle dingen gereed zijn’, maar ‘zij zijn gereed, kom dus.’ 
De genade komt het eerst, en op zijn best genomen volgen de mensen in haar voetstappen. 
Lang vóór wij ooit aan God gedacht hebben, heeft Hij gedacht aan ons. In zijn verheven 
gedachten had Hij reeds vanouds alles geregeld en beschikt, ja, Hij heeft alles voor het 
Avondmaal, en alle gasten die er zullen aanzitten, tevoren gekend en verordineerd… 
Dit woord bewijst ook hoe welkom degenen zijn die komen. Als u uitgenodigd wordt om een 
vriend te bezoeken, en u aan zijn huis komt en de deur gesloten vindt, en na herhaalde malen 
geklopt te hebben niemand ziet verschijnen omdat niemand thuis is, dan bent u van mening 
dat er een vergissing, een misverstand moet zijn. Of anders, dat de uitnodiging niet oprecht 
gemeend was. Zelfs als uw gastheer de deur voor u opent en u binnenlaat, maar blijkbaar 
verlegen is omdat er geen maaltijd bereid is, en er geen schikkingen zijn getroffen om u ’s 
nachts te laten overnachten, dan zult u dit spoedig bemerken. U zult spoedig heengaan, want 
als u welkom was geweest, dan zou alles voor u in gereedheid zijn gebracht. 



Maar als u tot God komt, dan zijn alle dingen gereed om u te onthalen. De plaats van liefelijke 
rust en kalmte is u bereid. Alle dingen zijn gereed. 
Wat wordt u vrij en gul door de Heere welkom geheten; wat begeert Hij van harte dat u zult 
komen om aan de feestdis met Hem aan te zitten.  

C.H. Spurgeon 
 
Tenslotte 
Ik onderstreep nog even de vele berichten die hieronder geschreven zijn, onder andere vanuit 
het jeugdwerk. Deze punten zijn niet alleen praktisch, maar bevatten ook gebedsstof voor de 
gehele gemeente.  
 
Afgelopen zondag werd de afscheidsmiddag van de zondagsschool gehouden. In alles stond 
de geschiedenis van Noach centraal. Mij troffen de volgende coupletten uit een declamatie die 
ik graag aan u doorgeef. 
De laatste zuchten en de laatste kreten 
van mens en dier verstomden in de vloed. 
Toen was het stil, verlaten en vergeten 
de straf voltrokken en de schuld geboet. 
 
In de oneindigheid van lucht en water 
een kleine stip, waar om Gods hand Zich sluit. 
Er komt een nieuw begin, er volgt een ‘later’ 
God toornt niet eeuwig, zie, een duif vliegt uit! 
 
Namens uw en jullie kerkenraad een hartelijke groet, 

J.P. Ritmeester 
 
 
Kopij kerkbode 
We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 29 juni, een uitgave voor twee weken, 
uiterlijk zaterdag 23 juni om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres: 
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  
 
 
Vanuit de kerkrentmeesters 
Kerktelefoon 
Beste kerktelefoonluisteraars,  
Binnenkort kunt u onze medewerkers weer verwachten voor het ophalen van uw vrijwillige 
bijdrage. Van harte bij u aanbevolen.  
Bij voorbaat hartelijk dank.  
De Kerkrentmeesters 
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Vanuit de zendingscommissie 
Collecte fam. Folmer 
Op zondag 3 juni, de eerste zondag van de maand, mag u bij de uitgang van de kerk weer uw 
gaven geven voor het werk van Willem en Joanne Folmer in Congo. In mei verscheen er weer 
een blog met een aangrijpend verhaal waarin u kunt lezen over het werk dat zij mogen doen.  
Willem en Joanne sluiten de blog af met een gebed: “Heer, zegen het werk van onze handen.” 
Bidt u mee? 
 
 
Vanuit het jeugdwerk 
Club/verenigingswerk komend seizoen 
Het clubseizoen is al weer afgelopen. Leidinggevenden hartelijk dank voor jullie inzet in het 
afgelopen seizoen! 
Achter de schermen kijken we ook vooruit naar het komende seizoen. In de clubs voor het 
basisonderwijs zijn een aantal vacatures gekomen, waarvoor nieuwe leiding gevonden moet 
worden. We hebben met de blijvende leidinggevenden gekeken naar de huidige opzet van de 
clubs en kwamen tot de conclusie dat we op de kinderclub van 3 naar 2 groepen gaan. 
Afgelopen seizoenen waren er 3 clubs voor de groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8. Nu 
worden het 2 clubs voor groepen 4-5 en groepen 6-8. Helaas komt de club voor groep 3 te 
vervallen, gezien het grote aantal vacatures.  
We zoeken: 

- Voor de club groep 6-8 nog een fulltimer (elke 2 weken) en een parttimer (1x p. 
maand). Huidige clubleiding: Carola Klop, Johan van Herpe en Geralda Honcoop. 
Clubmoment: Dinsdagavond. Mannelijke clubleiding zeer welkom! 

- Voor de club groep 4-5 nog een fulltimer (elke 2 weken). Huidige clubleiding: 
Mariëtte Verschoor, Corine Alblas, Harriëth Meerkerk. Clubmoment: 
Woensdagmiddag. 

Help jij mee om ook komend seizoen waardevolle clubmomenten mogelijk te maken? Meld je 
aan bij Geert Honcoop. jeugdouderling@hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl  
 
 
Startweekend 
Noteer alvast in uw en jullie agenda. Het startweekend zal dit jaar plaatsvinden in het 
weekend van 14 oktober i.p.v. het 3e weekend van september. Dit i.v.m. de volle weekenden 
van de maand september: rommelmarkt, bevestiging van Ds. Breugem, (voorbereiding) Heilig 
Avondmaal. Ds. Breugem zal op zondagmorgen 14 oktober de openingsdienst van het 
winterwerk leiden.  
 
 
Pinksterweekend JV 
Afgelopen Pinksterweekend zijn we met de JV op kamp geweest. We hebben een heerlijke 
tijd gehad met elkaar in een prachtige omgeving. Het thema Happy Life wat centraal stond in 
dat weekend hebben we aan de hand van diverse bezinningsmomenten en een lezing van Wim 
Wiersma verder uitgedacht, zeer waardevol! Verder hebben de jongeren allerlei activiteiten 
bedacht die we ook met elkaar hebben gedaan; vlaggenroof, strandspellen, kampvuren, quiz, 
etc. Het was genieten. Deze week hopen we nog met een gedeelte naar Bright Fame in 
Amsterdam te gaan. Krijg jij hier ook zin in? Volgend seizoen zijn alle jongeren vanaf 17 jaar 
weer van harte welkom op de JV, kom ook eens een kijkje nemen!  
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HSV- JongerenBijbel 
Al enkele jaren reiken we rond de zomervakantie de HSV-JongerenBijbel uit aan jongeren die 
in dat jaar 16 worden of al zijn geworden. Ook dit jaar hopen we dat weer te mogen doen. 
Alle jongeren waarvan wij weten dat ze 16 jaar worden of zijn geworden hebben een brief 
ontvangen en kunnen bij mij aangeven of ze interesse hebben. Mochten er nu nog jongeren 
zijn die dit kalenderjaar 16 jaar worden/zijn geworden, maar geen brief hebben ontvangen, 
stuur dan even een mailtje met naam en geboortedatum naar 
jeugdouderling@hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl. Dan ontvang ook jij een 
HSV-JongerenBijbel! 
 
 
Examens 
Ondertussen zijn alle examens achter de rug en is het wachten aangebroken, een spannende 
tijd. Ik heb al van diverse jongeren een mail gekregen dat ze dit jaar examen doen. Mocht je 
nog niets hebben doorgegeven, maar wel examen hebben gedaan, stuur me nog even een 
mailtje, dan laten we rond de uitslag wat van ons horen! 
jeugdouderling@hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl 
 
 
Vanuit de tienerweek 
Ha tieners! 
Het is inmiddels alweer aftellen. Nog een aantal weken, dan is het vakantie en dus ook 
tienerweek. Wij hebben er al zin in en om alvast een beetje sfeer te proeven hebben we weer 
een prëunie voor jullie georganiseerd. Je bent vrijdagavond 8 juni van harte welkom! We 
verwachten je om 18.00 uur in het kerkcentrum. Daar zullen we eerst met elkaar een hapje 
eten. Zorg voor een fiets en sportieve kleding. Kosten zijn € 3,00 per persoon. Rond 
22.00/22.30 uur hopen we weer terug te zijn.  
Heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan nu! Stuur, voor 5 juni, een WhatsApp bericht naar 
Elise Klop (0655972746).  
Ken je nog andere tieners in je omgeving die wel zin zouden hebben in een gezellig avondje? 
Neem ze gerust mee! Ook zij zijn van harte welkom!  
Wij vinden het gezellig als je er bij bent! Tot dan! 
Dik, Elise, Elise, Janneke, Leendert, Matthias, Robbin en Arinda 
 
 
Vanuit de Open Morgen 
Een laatste bericht vanuit de Open Morgen van dit seizoen. Dinsdag 15 mei was een zonnige 
dag waarop we met de fiets richting Schelluinen zijn vertrokken. Op boerenbuitenterras de 
Groot in Giessenburg zijn we neergestreken waar we ons de koffie en thee met taart goed 
lieten smaken. Onder begeleiding van luid gekakel van kippen hebben we liederen uit Op 
Toonhoogte gezongen. Via Giessenburg fietsten we weer naar huis. Een gezellige afsluiting 
van het seizoen. Na de zomer hopen we weer te starten met de Open Morgens in het 
kerkcentrum. Jullie horen van ons op welke datum jullie weer welkom zijn. 
Hartelijke groet van Truus, Nelly en Sandra 
 
 
  

mailto:jeugdouderling@hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl


Vanuit de rommelmarktcommissie 
Grote ophaaldag 2018 
Het is bijna  zover! Volgende week zaterdag 9 juni zal de ophaaldag plaats vinden. Dus u 
heeft nog ruim een week de tijd om de zolder weer eens op te ruimen en de spullen aan de 
weg te zetten want vanaf 09.00 uur wordt er weer al toeterend rond gereden door de straten 
van Boven Hardinxveld. Dit kan alleen een succes hebben als er ook genoeg mensen komen 
helpen om deze dag de spullen op te halen. Dus kom en verzamel om 8.45 uur in de haven om 
daarna gezellig met elkaar een ochtendje bezig te zijn. (let op! In het vorige kerkblad stond 
een verkeerd tijdstip vermeld). U kunt ons ook altijd bellen of mailen  tel.0184-632780 of 
mail naar rommelmarktbovenhardinxveld@gmail.com. 
Deze ophaalronde en ook de komende tijd naar de rommelmarkt toe nemen wij geen grote 
kasten, versleten bankstellen en oude beeldbuizen in. De ruimte die we dit jaar weer tot onze 
beschikking hebben is wederom aan de Neerpolderseweg 29b In Giessenburg. Wij zijn 
dankbaar dat de familie Meerkerk weer toestemming heeft gegeven voor het gebruik hiervan. 
De loods is iedere maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur open en iedere zaterdag van 
09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
De rommelmarktcommissie  
 
 
Activiteitenagenda 
Vrijdag 1 juni 
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:  

Ds. B. C. Haverkamp 
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00 uur Weeksluiting Judith Leysterhof: 

Bert en Nelly Breedveld 
19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk 
 
Maandag 4 juni 
19.00 uur Censura Morum 
 
Woensdag 6 juni 
19.30 uur Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid 
 
Vrijdag 8 juni 
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:  

Ds. W. J. Karels 
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek 
 
Zaterdag 9 juni 
08.45 uur Grote ophaaldag Rommelmarkt 
 
Maandag 11 juni 
19.00-21.00 uur Rommelmarktloods geopend, Neerpolderseweg 29b 
 
Dinsdag 12 juni 
19.45 uur Kerkenraad - bezinningsavond 
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Woensdag 13 juni 
19.30 uur Kerktelefoonuitzending  

Verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30 
 
Donderdag 14 juni 
19.45 uur Moderamen 
 
Vrijdag 15 juni 
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:  

Ds. P. van de Voorde 
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek 
19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk 


