BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 6 mei

09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel
na de zegen: Wilhelmus

18.00 uur ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkcentrum

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas
Linda Bikker, Eline Kooij, Anniélle Spelt

Kerkauto
morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 630072
avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443

Donderdag 10 mei
09.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. stichting Scharlaken Koord

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Annelies Boot, Bertine van Kralingen, Anthony Sterrenburg

Kerkauto
dhr. F. van der Meijden, tel. 616443

Zondag 13 mei
09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconaal Maatschappelijk Werk

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Franci van den Boogaard, Saskia Meerkerk, Lieke Klop

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443



Vacant

Scriba: oud. J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam.
Tel. 0184 — 611650. Mail: scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com

website: www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

Vanuit de kerkenraad

Doopzitting

De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden op zondagmorgen 27 mei 2018. Ouders die hun
kind ten doop willen houden worden uitgenodigd voor de doopzitting. De doopzitting wordt
gehouden in de consistorie op dinsdag 22 mei om 20.00 uur. Opgave voor de doopzitting kan
— per mail — tot vrijdag 18 mei via de scriba, ouderling J. van den Bout.

Pastoraat

We vragen u alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis en alle andere pastorale
zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks, te doen aan de scriba van de kerkenraad, ouderling J.
van den Bout (tel. 611650).

Vanuit de diaconie

Diaconiecollecte donderdag 10 mei

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is voor Scharlaken Koord.

Scharlaken Koord is een onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie voor
prostituees, slachtoffers van mensenhandel en voor meisjes die met loverboys te maken
hebben (gehad).

Naast maatschappelijk werk doen ze ook straatwerk. Ze bezoeken de vrouwen op hun
werkplek en leggen contact met hen. De maatschappelijk werkers van Scharlaken Koord
helpen vrouwen met uiteenlopende vragen. Zo hebben slachtoffers van mensenhandel veel
praktische ondersteuning en psychosociale hulp nodig. Ook slachtoffers van loverboys en hun
ouders kunnen bij hen terecht voor hulp. Vrouwen die het moeilijk vinden om zelfstandig uit
de prostitutie te stappen, worden via hun uitstapprogramma geholpen. In het atelier Second
Step kunnen zij werkervaring op doen in een tweedehands kledingwinkel en in een veilige
setting andere vrouwen ontmoeten.

De diaconie wil dit belangrijke werk ondersteunen door middel van deze collecte. Daarom
willen wij deze collecte hartelijk bij u aanbevelen. U kunt ook nog een gift overmaken op
NL59RAB00325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Scharlaken Koord.

Diaconiecollecte zondag 13 mei

De collecte op 13 mei is bestemd voor Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW).
Dit is een instelling door kerkelijke gemeenten voor alle inwoners. DMW is proactief in het
uitdragen van haar opdracht naar de medemens, op grond van de roeping van Christuswege.
Hierin ligt vreugde en blijdschap om dit werk te mogen doen. De zorgverleners van DMW
bieden herkenning bij hulpvragen, in zaken die veelal de geloofsidentiteit in belangrijke mate
raken.

De psychosociale hulpverlening van DMW is gericht op de leeftijd van 18 jaar en ouder. Niet
in eigen kracht maar door de hulp van de Geest weten de hulpverleners zich gedragen en
geholpen. Soms is daar tijd voor nodig. Zorgen kunnen veelal niet als sneeuw voor de zon
verdwijnen en zorgvragers moeten de hulp krijgen die zij autonoom kiezen. Tegelijkertijd is
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sprake van professionele zorg die persoonlijke betrokkenheid vraagt. Vanuit de Hoop die
levend maakt willen we ruimte bieden, kansen en mogelijkheden voor mensen zichtbaar
maken.
De kerken in het werkgebied voorzien in een gezonde financiéle basis. Zij maken het
mogelijk dat DMW flexibel kan opereren, ook in situaties waarin de gemeentelijke subsidies
onvoldoende blijken om te kunnen voorzien in de leniging van maatschappelijk nood. De
burgerlijke gemeenten subsidiéren het werk van DMW vooral op basis van de deelname aan
een sociaal team. De uitgaven van DMW zijn voornamelijk gelegen in de kosten van de
medewerkers die in dienst zijn van stichting Schuilplaats. Omdat er nog altijd geld nodig blijft
wordt deze collecte hartelijk bij u aan bevolen.
U kunt ook een gift overmaken op NL59RAB00325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem.
0.v.v. DMW.

De diakenen

Fietstocht Hemelvaartsdag

Ook dit jaar wordt er weer een fiets- en autotocht georganiseerd op Hemelvaartsdag. Na
afloop van de kerkdienst is er in de bijzaal van de kerk gelegenheid om routes te kopen (2
euro per stuk). Wilt u graag meerijden, maar beschikt u niet over eigen vervoer? Neem dan
contact op met Dieter Ouwerkerk: 06-53772316. Wilt u het ook laten weten als u eventueel
een plekje over heeft in de auto?

Vanuit de Gemeente

Jarigen 75+

De volgende gemeenteleden hopen in de komende weken hun verjaardag te vieren.

5 mei: mevr. F.J. Damme-Mink, Graaf Lodewijkstraat 7, 3372 CC, 81 jaar

5 mei: mevr. E. Boogaard-den Breejen, Jul. van Stolbergstraat 83, 3372 CH, 84 jaar

6 mei: dhr. J.G. Ambachtsheer, Rembrandthof 433, 3372 XW, 85 jaar

6 mei: mevr. M. Korevaar-Kwakernaak, Rembrandthof 85-A159, 3372 XV, 85 jaar

11 mei: dhr. H. van der Vlies, Pr. Marijkestraat 65, 3372 CN, 85 jaar

13 mei: mevr. AJ. de Ruijter-Sprong, Rembrandthof 85-A131, 3372 XV, 94 jaar

15 mei: mevr. B. Peursem-Romijn, Rembrandthof 75, 3372 XS, 83 jaar

16 mei: mevr. S. de Jong-Helmich, Tiendweg 1, 3372 AJ, 80 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. We wensen u een goede verjaardag toe en voor het
nieuwe levensjaar Gods nabijheid. ‘De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van
de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toeviucht nemen.’ (Nahum 1: 7)

In memoriam — Willem de Ruijter

Donderdagavond 19 april kwam er een einde aan het aardse leven van Willem de Ruijter,
sinds 9 juli 1991 weduwnaar van Helena de Ruijter — Ritmeester. Hij mocht de leeftijd
bereiken van 86 jaar. Willem de Ruijter was een echte Boven-Hardinxvelder. Heel zijn leven
heeft hij hier gewoond. Een groot gedeelte daarvan woonde hij aan de Rivierdijk in de Bout.
De laatste twee jaar woonde hij in de Paulus Potterstraat. \Vroeger kwam hij trouw in de kerk.
Heel wat keren heb ik hem bezocht en met hem gesproken over de geestelijke dingen. Het
sterven van zijn geliefde vrouw heeft hem veel gedaan. Eigenlijk is hij daar nooit overheen
gekomen. Gelukkig had hij zijn twee zonen nog, een schoondochter en kleinkinderen. Wat
was hij zorgzaam voor hen! De laatste tijd namen zijn krachten sterk af. Zelfs zo dat hij
opgenomen moest worden in Hospice Lingesteyn in Leerdam. Daar heeft hij ook zijn laatste



adem uitgeblazen. Wij leven mee met zijn kinderen en kleinkinderen. De Heere zij hen nabij.
Hij gedenke ons allen en geve dat wij het verwachten mogen van onze Heere Jezus Christus.
Dan is het voor tijd en eeuwigheid goed. De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 24
april op de begraafplaats aan de Tiendweg. Het correspondentieadres van de familie is: T. de
Ruijter, Fazantenstraat 36, 3353 AL, Papendrecht.

Ds. C.J. van der Plas

Thuisgekomen — Seth Jian Tao Pan Kwakernaak

Door Hem bedacht, door Hem gemaakt,

door Hem geliefd en aangeraakt.

Zo overweldigend, zo onbeschrijflijk,

Jij bent meer dan een wonder.

Grenzeloos dankbaar en intens blij zijn Edwin, Wilma en Levi Kwakernaak met de komst van
hun zoon en broertje Seth Jian Tao Pan. Seth is geboren op 14 november 2016 in Jianshui te
China. Op 16 april sloten zij Seth in hun armen en op 28 april kwamen zij na een goed verblijf
in China veilig thuis als gezin van vier. Met jullie zijn wij verwonderd over Gods leiding. We
wensen jullie voor de komende periode, na de achterliggende hectische tijd, veel rust toe. In
onze felicitaties betrekken we ook jullie familie — en vriendenkring. Het adres: Graaf
Adolfstraat 25, 3372 CA, Hardinxveld-Giessendam.

Zieken

Mevr. P. de Ruiter-de Jong, Rivierdijk 166, 3372 BL, mocht weer thuiskomen uit Yulius. We
bidden voor u en uw geliefden om Gods nabijheid en zegen voor de komende tijd.

Verder denken wij aan allen die ziek thuis zijn van wie sommigen heel ernstig. Wat is het
zwaar om de boodschap te krijgen dat artsen niets meer kunnen betekenen. Ons gebed is dat u
zich in deze omstandigheden vastgrijpt aan de HEERE!

Hij kan, en wil, en zal in nood

zelfs bij het naderen van de dood

volkomen uitkomst geven!

Huwelijksjubileum

Op zondag 13 mei mogen André en Petra Groeneveld-Romijn, Kon. Wilhelminalaan 9, 3372
AA, vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Jullie mogen deze dag beleven samen met jullie
kinderen en andere geliefden. Een dag die naast grote dankbaarheid over het vele goede dat
God gegeven heeft ook gevoelens van verdriet en weemoed met zich mee brengt. Wat heeft
het verlies van jullie pasgeboren dochtertje Arida in juni 1998 een diepe wond in jullie hart
geslagen. Daarnaast heeft het leven met voortdurende pijn voor Petra en het hele gezin een
grote impact. Voor de komende tijd wensen we jullie Zijn nabijheid en zorg toe. Nabijheid en
zorg die zich uitstrekt over tijd én eeuwigheid. ‘Want Ik ben de HEERE, uw heelmeester’
(Exodus 15:26).



Oorlog en vrede

Op de dag dat deze kerkbode verschijnt wordt de dodenherdenking gehouden. Centraal thema
is dit jaar het verzet. Eén van de bekendste verzetsmensen uit de tweede wereldoorlog is
Dietrich Bonhoeffer. Hij werd aan het einde van de oorlog geéxecuteerd, nadat hij ruim een
jaar gevangen zat in erbarmelijke omstandigheden. In veel brieven die hij in die periode
schreef getuigt hij van zijn geloof. Zo schreef hij ook dit morgengebed.

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen.

Help mij te bidden en mijn gedachten te richten op U.

1k kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht.

Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet.

Ik ben bevreesd, bij U is hulp.

Ik ben onrustig, bij U is vrede.

In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.

Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.

In verband met dodenherdenking en Bevrijdingsdag zingen we aanstaande zondag na de
zegen opnieuw de 2 bekende coupletten van het Wilhelmus.

Van zondag tot zondag

In deze periode volgen de heilsfeiten elkaar op. Wat hebben we in de periode tussen Pasen en
Hemelvaart veel mogen horen van de Opgestane Levensvorst. Hij is de getrouwe Getuige, de
Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van alle koningen op aarde. Dan verschijnt Hij aan die
en dan aan de ander. Zijn opstanding en verschijning roepen altijd een reactie op. Een reactie
van waarheid of leugen, een reactie van geloof of ongeloof. Als we vanuit kruis en opstanding
van Christus leven kunnen we zeggen: ‘lk ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef,
maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de
Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20).

Hemelvaartsdag
Wat betekent het voor mij dat Jezus in de hemel is?
Drie dingen:
Hij bidt voor mij. Jezus wordt genoemd onze Voorspraak, die voor ons pleit bij Zijn Vader (1
Joh. 2:1).
Hij bereidt een plaats voor mij in de hemel, het vaderhuis met zijn vele woningen (Joh. 14:2-
3). Zo zeker als Hij daar nu al is, zo zeker zal ik er ook komen.
Hij geeft mij Zijn Geest, door Wie ik met Hem verbonden ben (Joh. 16:7). Ik mag leven als
een onderdaan van mijn hemelse koning, Jezus.
Heere Jezus, ik buig me voor Uw hemelse troon neer. U trekt mijn hart naar boven, naar de
hemel, waar U over mijn eeuwig heil waakt.

Dr. W. Verboom, het liefdeslied uit Heidelberg (zondag 18)

Tenslotte
We mogen elkaar de komende weken weer ontmoeten in Gods huis en tijdens de jaarlijkse
fietstocht. Laten we elkaar door onze trouw aan de dienst van de HEERE bemoedigen.
Namens uw en jullie kerkenraad een hartelijke groet,

J.P. Ritmeester



Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 18 mei, een uitgave voor twee weken,
uiterlijk zaterdag 12 mei om 12.00 uur toe te zenden via het volgende mailadres:
kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.

Vanuit het jeugdwerk

Eindexamens

In de komende weken zullen een aantal jongeren uit onze gemeente eindexamen doen.
Namens alle leidinggevenden in het jeugdwerk wensen we jullie veel wijsheid en zegen toe.
We bidden voor jullie om rust in de examenperiode en een goede afloop. Zet hem op!

Doe je eindexamen of ken je iemand die eindexamen doet? Laat het ons weten door een
berichtje te sturen naar Geert Honcoop: geert_honcoop@hotmail.com. We laten je dan nog
even persoonlijk weten dat we aan je denken.

Vanuit de zendingscommissie

Collecte zendingswerk

Zondag 6 mei zijn de kerkjes bij de uitgangen van de kerk weer bestemd voor het werk van
Willem en Joanne Folmer. Het ziekenhuis in Itendey waar zij werken staat op een heuvel. Het
is de droom van Willem en Joanne dat het ziekenhuis ook een ‘licht op een berg’ zal zijn door
de zieken te dienen vanuit de liefde tot Jezus. En dat de kerk, in navolging van Christus,
daarbij zal groeien in het dienen van de mensen in hun omgeving.

Willem en Joanne doen hun zendingswerk namens ons. Draagt u mee in uw gaven, gebed en
meeleven.

Verkoop krakelingen GZB

Hierbij een herinnering voor de verkoop van de Heukelumse krakelingen voor de GZB! Jong
en oud is van harte welkom om te komen helpen met de verkoop op maandag 14 mei vanaf
18.30 uur vanuit de bijzaal van de kerk.

We hopen op veel hulp!

Vanuit vrouwenvereniging Martha

We mogen met elkaar terug kijken op een gezellige afsluiting van het verenigingsseizoen.
Wat een prachtige beelden hebben we gezien van de meeste uiteenlopende vogels,
paddenstoelen, insecten en nog meer moois uit ‘onze’ Alblasserwaard. We hebben door al die
verschillende dieren heen Gods grootheid in Zijn machtige schepping gezien. Daarna hebben
we heerlijk gegeten, van het boerensoepje tot het weckpotje met een heerlijk toetje toe. We
hebben de gift voor de Voor Elkaar Vakantieweken aangevuld tot het mooie bedrag van
€75,00 Met elkaar mochten we zo afscheid nemen voor de zomerperiode die komt. Wat zal
het ons brengen? In het afgelopen seizoen mochten we weten dat de Heere ons draagt, Hij laat
niet los wat Zijn hand is begonnen. Allen een hartelijke groet, Marga en Marieke
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Vanuit de breiclub
Op dinsdag 8 mei willen we als brei/haakclub weer bij elkaar komen. Dit zal de laatste keer
zijn voor dit seizoen.
ledereen is weer van harte uitgenodigd in de bijzaal van de kerk. Kom ook gerust langs voor
een gezellig praatje als je niet breit of haakt.
Vanaf 3 uur staat de koffie/thee met iets lekkers klaar.
Na de vakantie hopen we op dinsdag 11 september weer voor de eerste keer bij elkaar te
komen.

Arda van den Bout

Activiteitenagenda

Vrijdag 4 mei

15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:
ds. W.J. Westland

18.30 uur Weeksluiting Judith Leysterhof:

Bert en Nelly Breedveld
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek

19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk
19.45 uur Jeugdvereniging

Zaterdag 5 mei

20.00 uur Orgelconcert Peter Eilander

Zondag 6 mei

14.00-15.00 uur Zondagsschool

Dinsdag 8 mei
15.00-16.30 uur Breiclub

Woensdag 9 mei
19.30 uur Kerktelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid

Donderdag 10 mei
13.00 uur Fiets- en autotocht

Vrijdag 11 mei

15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:
Gereformeerde kerk Boven-Hardinxveld

18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek

Zondag 13 mei
14.00-15.00 uur Zondagsschool
19.45 uur Jeugdvereniging

Dinsdag 15 mei
20.00 uur Studiekring

Woensdag 16 mei
19.30 uur Kerktelefoonuitzending
Verzoekplaten aan te vragen bij Mieke van den Bout, tel. 61 14 30




Donderdag 17 mei
19.45 uur Moderamen

Vrijdag 18 mei
15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:
ds. C.J. van der Plas
18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek
19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk
19.45 uur Jeugdvereniging

Orgelconcert

Zaterdag 5 mei geeft Peter Eilander een Bevrijdingsconcert op het van Leeuwen-orgel te
Boven-Hardinxveld.

Peter Eilander is organist van de Eben-Haézerkerk te Apeldoorn. Hij begon zijn
organistenloopbaan op tienjarige leeftijd in de Tabernakelkerk te Vaassen. In 1974 werd hij
organist van de Rehobothkerk te Heerde. VVanaf 1981 is hij organist van de Eben-
Haézergemeente te Apeldoorn, welke in 1995 de nieuwe kerk en in 1997 het nieuwe
Steendamorgel in gebruik nam. Hij studeerde op het conservatorium te Zwolle bij Dorthy de
Rooy (orgel) en Epke de Jong (piano). Daarna volgde hij interpretatielessen bij Nico
Waasdorp en Jan Bonefaas.

Als concertorganist speelt Peter Eilander zowel in Nederland als in het buitenland. Zo
concerteerde hij in Amerika, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, lerland (Dublin),
Letland (Riga), Rusland (St. Petersburg) en Spanje.

Peter Eilander is dirigent van het christelijk gemengd koor Cantate Deo te Amersfoort, het
christelijk mannenkoor Higgajon te Harderwijk en het christelijk mannenkoor Door Eendracht
Verbonden te Werkendam.

Het concert begint om 20.00 uur.
Toegang is € 5,00, onder de 12 jaar gratis.



